




Beste	
  scouts,	
  ouders	
  en	
  sympathisanten,	
  

Na	
   een	
   schitterend	
   en	
   zeer	
   zonnig	
   kamp	
   in	
   Curfoz	
   staat	
   er	
   ondertussen	
  weer	
   een	
   nieuw	
  
scoutsjaar	
   vol	
   avonturen	
   voor	
   de	
   boeg.	
   Er	
   zijn	
   ondertussen	
   weer	
   een	
   heleboel	
  
voorbereidingen	
  getroffen	
  zoals	
  het	
  drogen	
  van	
  onze	
  tenten,	
   ledenwerving	
  en	
  een	
  nieuwe	
  
leiderssamenstelling.	
  	
  
Ook	
  stonden	
  we	
  op	
  25	
  augustus	
  op	
  het	
  evenement	
  ‘De	
  Checklist’	
  van	
  Ketnet	
  in	
  Bokrijk.	
  Hier	
  
bouwden	
   we	
   samen	
   met	
   zo’n	
   7000	
   min	
   14-­‐jarigen	
   een	
   gigantisch	
   clubhuis.	
   Ik	
   wil	
   alle	
  
aanwezige	
  leiding	
  hiervoor	
  bedanken!	
  

In	
   dit	
   eerste	
   voorwoord	
   van	
   het	
   nieuwe	
   scoutsjaar	
   zou	
   ik	
   ook	
   graag	
   alle	
   gestopte	
   leiding	
  
willen	
   bedanken:	
   Jasper	
  H.,	
   Jan,	
   Alexander,	
  Quinten,	
  Mathias	
   en	
   Koen,	
   het	
   ga	
   jullie	
   goed,	
  
Semel	
  Semper!	
  
Zoals	
   elk	
   jaar	
   komen	
   er	
   ook	
   nieuwe	
   leiders	
   bij	
   en	
   dit	
   jaar	
   zijn	
   dit	
   er	
   acht.	
   Ik	
   ben	
   er	
   van	
  
overtuigd	
   dat	
   zij	
   goed	
   in	
   de	
   groep	
   opgenomen	
   zullen	
   worden	
   en	
   dat	
   we	
   er	
   samen	
   een	
  
uitstekend	
  jaar	
  van	
  zullen	
  maken!	
  	
  
Ook	
   verwelkom	
   ik	
   Kristof	
   en	
   Jasper	
   tot	
   de	
   groepsleiding.	
   Ik	
   heb	
   hen	
   gekozen	
   als	
   mijn	
  
assistenten	
  en	
  ben	
  er	
  zeker	
  van	
  dat	
  ze	
  me	
  goed	
  kunnen	
  helpen	
  bij	
  het	
  leiden	
  van	
  onze	
  groep.	
  

Elders	
   in	
   dit	
   boekje	
   vindt	
   u	
   naast	
   de	
   verschillende	
   takprogramma’s	
   ook	
   informatie	
  
betreffende	
  het	
   lidgeld,	
  belangrijke	
  data	
  en	
  het	
  uniform.	
  Op	
  de	
  opening	
  op	
  21	
  september	
  
aan	
   de	
   kinderboerderij	
   zal	
   het	
  mogelijk	
   zijn	
   om	
   dassen,	
   pulls	
   en	
   kentekens	
   te	
   kopen.	
   De	
  
verloren	
  voorwerpen	
  van	
  op	
  kamp	
  zullen	
  hier	
  ook	
  nog	
  eens	
  bezichtigd	
  kunnen	
  worden.	
  

Na	
  het	
  succes	
  van	
  vorig	
  jaar	
  organiseren	
  we	
  na	
  onze	
  opening	
  opnieuw	
   ‘Hasselt	
  KermisBar’	
  
aan	
   onze	
   lokalen	
   aan	
   de	
   kanaalkom.	
   Kom	
   gerust	
   om	
   20u	
   eens	
   langs	
   voor	
   een	
   gezellige	
  
babbel	
   met	
   mij	
   of	
   de	
   nieuwe	
   leiding	
   van	
   uw	
   zoon.	
   Uiteraard	
   zal	
   ook	
   het	
   vuurwerk	
   van	
  
Hasselt	
  Kermisbar	
  weer	
  bezichtigd	
  kunnen	
  worden	
  om	
  21u.	
  

Al	
   twee	
   jaar	
  werkt	
   Scouts	
   en	
   Gidsen	
   Vlaanderen	
  met	
   een	
   nieuwe	
   individuele	
   steekkaart.	
  
Deze	
  moet	
  enkel	
  opnieuw	
  ingevuld	
  worden	
  indien	
  uw	
  zoon	
  van	
  tak	
  verandert.	
  De	
  steekkaart	
  
vindt	
  u	
  terug	
  op	
  onze	
  site	
  www.sint-­‐martinus.be,	
  vul	
  deze	
  dus	
  indien	
  nodig	
  zo	
  snel	
  mogelijk	
  
in	
  en	
  bezorg	
  ze	
  aan	
  de	
  leiding	
  van	
  uw	
  zoon.	
  

Via	
  dit	
  voorwoord	
  zal	
  ik	
  maandelijks	
  de	
  belangrijkste	
  punten	
  van	
  onze	
  groepswerking	
  
bespreken.	
   Indien	
   u	
  met	
   een	
   vraag	
   of	
   opmerking	
   zit	
   in	
   verband	
  met	
   onze	
   groepswerking,	
  
aarzel	
   dan	
   niet	
   om	
   mij	
   te	
   contacteren.	
   U	
   kan	
   mij	
   altijd	
   bereiken	
   via	
   het	
   mailadres	
  
groepsleider@sint-­‐martinus.be.	
  

Een	
  stevige	
  linker,	
  

Wout	
  Scheepers	
  
Oprechte	
  Springbok	
  



Te storten:  €40      
Rekeningnummer: 780-5929253-44   
Vermelding: “Lidgeld: + Naam + Voornaam + Tak” 
Voorbeeld:  “Lidgeld: Sanchez Francis KK” 

Op opening 21 september 2013 kan lidgeld ook cash betaald worden! 

Gelieve het lidgeld te betalen voor 14 oktober 2013! Bij vragen of 
problemen mag u altijd bellen: Wout Scheepers 0479/702.097 



	
  

	
  

Yooooow	
  kapoenen!	
  
Welkom	
  bij	
  Sint-­‐Martinus	
  den	
  XII.	
  Dit	
  gaat	
  een	
  onvergetelijk	
  jaar	
  voor	
  jullie	
  worden.	
  Jullie	
  leiders	
  zijn:	
  
Pieterjan	
  Schols,	
  Maarten	
  Luyts,	
  Dries	
  Martens	
  en	
  Olivier	
  Vandervoort.	
  Wij	
  hebben	
  er	
  alvast	
  heel	
  veel	
  
zin	
  in,	
  jullie	
  ook?	
  Neem	
  de	
  volgende	
  maanden	
  al	
  jullie	
  vriendjes	
  en	
  neefjes	
  mee,	
  hoe	
  meer	
  zielen	
  hoe	
  
meer	
  vreugd!	
  
	
  
14	
  september:	
  

	
  
21	
  september:	
  
	
  
Het	
  is	
  weer	
  zo	
  ver,	
  de	
  grote	
  opening	
  van	
  het	
  scoutsjaar	
  2013-­‐2014.	
  We	
  spreken	
  af	
  op	
  de	
  parking	
  van	
  
de	
  kinderboerderij	
  van	
  13u	
  tot	
  17u.	
  We	
  zullen	
  dan	
  voor	
  het	
  eerst	
  met	
  alle	
  takken	
  samen	
  zijn	
  en	
  we	
  
kunnen	
  dan	
  eens	
  kijken	
  wat	
  we	
  allemaal	
  moeten	
  kunnen	
  om	
  bij	
  de	
  scouts	
  te	
  horen.	
  
	
  
28	
  september:	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
	
  
	
  

Zaterdag	
  spelen	
  we	
  Het	
  Grote	
  
Indianenspel.	
  Daarom	
  
verwacht	
  ik	
  van	
  14u	
  tot	
  17u	
  
nog	
  veel	
  echte	
  indianen	
  aan	
  
ons	
  indianenkamp	
  aan	
  Kiewit	
  
lokaal.	
  (vergeet	
  zeker	
  je	
  
indianenoutfit	
  niet!)	
  

Gegroet	
  dappere	
  kapoenen!	
  
Ik	
  heb	
  jullie	
  hulp	
  nodig,	
  maar	
  
daarvoor	
  moet	
  ik	
  jullie	
  eerst	
  
leren	
  hoe	
  jullie	
  goede	
  ridders	
  
kunnen	
  worden.	
  We	
  spelen	
  
van	
  14u	
  tot	
  17u	
  het	
  Rode	
  
Ridder	
  Spel	
  aan	
  onze	
  burcht	
  
te	
  Kiewit,	
  waar	
  jullie	
  ’s	
  avonds	
  
tot	
  ridder	
  zullen	
  worden	
  
geslagen.	
  

Tot	
  zaterdag!	
  



5	
  oktober:	
  

Een	
  stevige	
  linker,	
  
Jullie	
  leiding	
  

Pieterjan	
   Maarten	
   Dries	
   Olivier	
  

Praktische	
  informatie:	
  
 Het	
  lidgeld	
  (40	
  euro)	
  moet	
  gestort	
  worden!	
  Meer	
  info,	
  elders	
  vermeld	
  in	
  dit	
  boekje.
 Voor	
  de	
  nieuwelingen	
  en	
  de	
  1e	
  jaars	
  moet	
  een	
  individuele	
  steekkaart(medische	
  fiche)

ingevuld	
  worden,	
  deze	
  wordt	
  uitgedeeld	
  door	
  jullie	
  leiding!
 21	
  september	
  is	
  het	
  opening,	
  er	
  is	
  dan	
  de	
  mogelijkheid	
  om	
  scoutsdassen	
  en	
  -­‐truien	
  te	
  kopen

na	
  de	
  eindformatie.

Hallo	
  Kapoenen	
  ik	
  ben	
  Hercules.	
  Ik	
  ben	
  een	
  echte	
  
halfgod	
  en	
  ik	
  beoefen	
  heel	
  veel	
  verschillende	
  sporten	
  
ma	
  echt	
  heel	
  veel	
  ma	
  echt	
  duizend	
  ofzo.	
  En	
  ik	
  nodig	
  
jullie	
  allemaal	
  uit	
  voor	
  een	
  heel	
  fijne	
  sportactiviteit.	
  Dit	
  
spel	
  zal	
  doorgaan	
  van	
  14u	
  tot	
  17u	
  aan	
  de	
  lokalen	
  van	
  
Kiewit.	
  
Tot	
  dan!!!	
  



YOOOW	
  Kapoenen!	
  	
  
Na	
  lang	
  wachten	
  loopt	
  de	
  zomervakantie	
  op	
  zijn	
  einde.	
  Het	
  grote	
  kamp	
  was	
  geweldig,	
  maar	
  toch	
  is	
  
het	
  elk	
   jaar	
  weer	
   lang	
  wachten	
  op	
  de	
  eerste	
  activiteit.	
  Bij	
  het	
  opruimen	
  van	
  de	
   lokalen	
  hebben	
  we	
  
een	
  briefje	
  gevonden	
  dat	
  iemand	
  er	
  had	
  achtergelaten	
  voor	
  dit	
  jaar.	
  

Liefste dagboek, 

Ik heb stiekem de kapoenenleiders afgeluisterd, hihi. 

Nu ben ik echt zo jaloers op die kapoenen...! Zij 

kunnen elk weekend naar de lokalen komen om er plezier 

te maken terwijl ik hier ‘bevrozen scampiworst’ moet 

eten... 

De 14e september hebben ze openingsactiviteit aan de 

lokalen op Hollandsveld van 14u-17u. Ik weet niet 

wat ze gaan doen, maar als ik ook zou kunnen gaan, 

zou ik al mijn vriendjes en klasgenootjes meenemen! 



	
  

De 21e gaan ze om 13 uur naar de Kinderboerderij in 

Kiewit voor de grote opening van het scoutsjaar. Ook 

hier zijn mijn vriendjes welkom. Papa en mama komen 

rond 16u eens kijken naar hun stoere boys. Om 17uur 

sluiten ze af met een grote formatie waar ze samen met 

de groten hun kreet doen en zingen. 

De 28e sepember gaan de kapoenen volgens mij een 

super-hip-speedboot-racewortel-bosspel spelen, waarvoor 

ze van 14u tot 17u aan de lokalen van Hollandsveld 

verwacht worden. 

5 oktober gaan de kapoenen lekkerlekker 

woudloperskeuken doen. Van 10 tot 17u worden alle 



kapoenen verwacht aan de lokalen van Kiewit 

(putvennestraat aan de voetbalvelden). Elke kapoen 

zorgt voor 2.5€, bestek en een gamel of bord. Ze 

sprokkelen hout en leren hoe de leiding vuur maakt om 

vleesje te bakken. Hmmmmmmm! 

Misschien moet ik zelf ook maar eens bij de kapoenen 

gaan. Zoooo leuk!!! 

Getekend, de gevreesde bevrozen scampiworst-eter. 

Dus,	
  beste	
  kapoenen,	
  zeg	
  aan	
  mama	
  of	
  papa	
  dat	
  je	
  medische	
  fiche	
  zo	
  snel	
  
mogelijk	
  moet	
  worden	
  ingevuld	
  en	
  afgegeven.	
  Ook	
  het	
  lidgeld	
  dient	
  zo	
  snel	
  
mogelijk	
  gestort	
  te	
  worden.	
  Vriendjes,	
  neefjes,	
  de	
  buurjongens,	
  …	
  zijn	
  altijd	
  
welkom!	
  

Stevige	
  linker,	
  
Joost	
   Joël	
   Wouter	
  	
   	
  	
  	
  Jörne	
  



	
  

	
  

Dag	
  beste	
  welpen	
  van	
  Kiewit	
  (dé	
  beste)!	
  Het	
  nieuwe	
  jaar	
  beloofd	
  
weer	
  een	
  hééééél	
  super	
  tof	
  awesome	
  cool	
  jaar	
  te	
  worden!	
  Wat	
  gaan	
  
we	
  dan	
  wel	
  doen?	
  Los	
  snel	
  de	
  quiz	
  hieronder	
  op	
  en	
  ontdekt	
  het	
  zelf!	
  

	
  

14	
  september	
  gaat	
  Murat:	
  

A) De	
  catwalk	
  in	
  Milaan	
  onveilig	
  maken.	
  

B) Dreadlocks	
  laten	
  zetten	
  om	
  ‘meisjes	
  te	
  
scoren’.	
  	
  

C) Van	
  14u-­‐17u	
  met	
  de	
  beste	
  welpen	
  van	
  
het	
  land	
  een	
  heus	
  welkomspel	
  spelen	
  	
  
aan	
  ons	
  prachtige	
  lokaal	
  in	
  Kiewit.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

21	
  september	
  gaat	
  Jef:	
  	
  

A) Flamingo’s	
  die	
  niet	
  op	
  1	
  been	
  kunnen	
  staan	
  
uitlachen	
  in	
  de	
  zoo	
  van	
  Antwerpen.	
  

B) Ook	
  dreadlocks	
  laten	
  zetten	
  om	
  zo	
  samen	
  met	
  
Murat	
  ‘meisjes	
  te	
  scoren’.	
  

C) Van	
  13u-­‐17u	
  naar	
  de	
  kinderboerderij	
  om	
  de	
  
legendarische	
  opening	
  van	
  Sint-­‐Martinus	
  den	
  
XIIe	
  bij	
  te	
  wonen.



	
  

	
  

	
  

28	
  september	
  gaat	
  Vinz:	
  

A) Van	
  14u-­‐17u	
  naar	
  het	
  lokaal	
  in	
  Kiewit	
  om	
  
nog	
  eens	
  een	
  ‘goei	
  ouw’	
  bosspel	
  te	
  spelen!	
  

B) Met	
  krokodillen	
  vechten	
  in	
  Australië.	
  

C) Murat	
  uitlachen	
  omdat	
  hij	
  nog	
  steeds	
  geen	
  
‘meisjes	
  heeft	
  gescoord’	
  met	
  zijn	
  
dreadlocks.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

5	
  oktober	
  gaan	
  we:	
  	
  

A) Zeggen	
  tegen	
  Murat	
  dat	
  
dreadlocks	
  niet	
  zo	
  heel	
  erg	
  
aantrekkelijk	
  zijn.	
  

B) Al	
  onze	
  vrienden	
  die	
  NOG	
  niet	
  bij	
  
de	
  scouts	
  zitten	
  uitnodigen	
  om	
  
mee	
  te	
  komen	
  naar	
  het	
  lokaal	
  
van	
  14u-­‐17u	
  zodat	
  er	
  NOG	
  meer	
  
zielen	
  en	
  dus	
  ook	
  NOG	
  meer	
  
vreugde	
  is	
  bij	
  Welpen	
  Kiewit!	
  

C) 	
  Gewoon	
  doen	
  alsof	
  we	
  Murat’s	
  
dreadlocks	
  super	
  cool	
  vinden	
  
zodat	
  hij	
  in	
  de	
  toekomst	
  nog	
  
meer	
  aangename	
  verrassingen	
  
in	
  petto	
  heeft.	
  



	
  

	
  

	
  

En	
  dan	
  de	
  laatste	
  maar	
  misschien	
  wel	
  de	
  belangrijkste	
  vraag,	
  

wat	
  moeten	
  jullie	
  zeker	
  doen?	
  

A) Lidgeld	
  betalen.	
  

B) Afbellen,	
  mailen,	
  smsen	
  als	
  je	
  niet	
  kan	
  komen.	
  

C) Steeds	
  in	
  perfect	
  uniform	
  aanwezig	
  zijn.	
  

	
  

Antwoorden:	
  	
  

C	
  

C	
  

A	
  

B	
  

A	
  B	
  C	
  

	
  

	
  

Een	
  stevige	
  linker,	
  Welpen	
  Kiewit	
  leiding.	
  

	
  

	
  

Toon	
   	
   	
   Murat	
   	
   	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Arno	
   	
   	
   Arne	
  

Serene	
  Wouw	
   	
  	
  	
  	
  	
  Parmantige	
  Pica	
   	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Vos	
   	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Seriema	
  



LEIDING WELPEN JVK VK JIN 
Lange groene 
broek 

Korte groene 
broek 

Korte groene 
broek 

Lange groene 
broek 

Lange groene 
broek 

Beige hemd Beige hemd Beige hemd Beige hemd JIN-uniform 
Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus 
Das St-Martinus 
Dasknoop 

Das St-Martinus 
Dasknoop 

Das St-Martinus 
Dasknoop 

Das St-Martinus 
Dasknoop 

Das St-Martinus 
Dasknoop 

WELPEN JVK-VK-JIN-LEIDING 

 Groepslintje St-Martinus  Belofteteken

 Takkenteken  Limburgse Leeuw

 Jaarkenteken  Gidsstrepen – PL-strepen

 Lintje België/Europa  Nesthoekje – Patrouillelintje

 Int. Kenteken 4cm (Paarse Lelie)  Kenteken 70-jaar 

Het uniform kan men kopen in:        Open op:  Woensdag tem vrijdag (14u-18u) 
Hopper Winkel Hasselt    Zaterdag (10u-12u30 en 13u30-18u) 
Kapermolenstraat 24 
3500 Hasselt 
  011/22 42 42 
Behalve de das en groepslintje: vraag deze aan uw leiding. 
Op de opening, 21 september zullen er dassen, Sint-Martinus truien en groepslintjes verkocht 
worden. 



ACTIVITEITENKALENDER SINT-MARTINUS 2013-2014 
 

  
SEPTEMBER 

  
OKTOBER 

  
NOVEMBER 

  
DECEMBER 

  
JANUARI 

  
FEBRUARI 

Z 1   D 1   V 1   Z 1   W 1 Nieuwjaar Z 1   

M 2   W 2   Z 2   M 2   D 2   Z 2   

D 3   D 3   Z 3   D 3   V 3   M 3   

W 4   V 4   M 4   W 4   Z 4   D 4   

D 5   Z 5   D 5   D 5   Z 5   W 5   

V 6   Z 6   W 6   V 6   M 6 Driekoningen D 6   

Z 7   M 7   D 7   Z 7   D 7   V 7   

Z 8   D 8   V 8   Z 8   W 8   Z 8   

M 9   W 9   Z 9   M 9 

 

D 9   Z 9   

D 10   D 10   Z 10   D 10   V 10   M 10 (krokusvakantie) 

W 11   V 11   M 11 Wapenstilstand W 11   Z 11   D 11   

D 12   Z 12   D 12   D 12   Z 12   W 12   

V 13   Z 13 
Dwars door 

Hasselt 
W 13   V 13   M 13 

 

D 13   

Z 14 Eerste activiteit M 14   D 14   Z 14   D 14   V 14 Valentijntjesdag 

Z 15   D 15   V 15   Z 15   W 15   Z 15   

M 16   W 16   Z 16   M 16 

 

D 16   Z 16   

D 17   D 17   Z 17   D 17   V 17   M 17   

W 18   V 18 
Dag van de 

Jeugdbeweging 
M 18   W 18   Z 18   D 18   

D 19   Z 19   D 19   D 19   Z 19   W 19   

V 20   Z 20   W 20   V 20   M 20 

 

D 20   

Z 21 
Opening + 
Kermisbar 

M 21   D 21   Z 21   D 21   V 21   

Z 22   D 22   V 22   Z 22   W 22   Z 22   

M 23   W 23   Z 23 Mosselavond M 23 (kerstvakantie) D 23   Z 23   

D 24   D 24   Z 24   D 24   V 24   M 24   

W 25   V 25   M 25   W 25 Kerstmis Z 25   D 25   

D 26   Z 26 Leidersweekend D 26   D 26 Winterkampen Z 26   W 26   

V 27   Z 27   W 27   V 27   M 27 

 

D 27   

Z 28   M 28 (herfstvakantie) D 28   Z 28   D 28   V 28   

Z 29   D 29   V 29   Z 29 
Einde 

Winterkampen 
W 29   

   
M 30   W 30   Z 30   M 30   D 30   

   

  
 

D 31   

  
 

D 31 Oudejaarsavond V 31   
   



  
MAART 

  
APRIL 

  
MEI 

  
JUNI 

  
JULI 

  
AUGUSTUS 

Z 1   D 1   D 1   Z 1   D 1   V 1   

Z 2   W 2   V 2   M 2   W 2   Z 2   

M 3   D 3   Z 3   D 3   D 3   Z 3   

D 4   V 4   Z 4   W 4   V 4   M 4   

W 5   Z 5 Paaskampen M 5   D 5   Z 5   D 5   

D 6   Z 6   D 6   V 6   Z 6   W 6   

V 7   M 7   W 7   Z 7   M 7   D 7   

Z 8   D 8 Einde Paaskampen D 8   Z 8 Pinksteren D 8   V 8   

Z 9   W 9   V 9   M 9 Pinkstermaandag W 9   Z 9   

M 10   D 10   Z 10   D 10   D 10   Z 10   

D 11   V 11   Z 11   W 11   V 11 Vlaamse feestdag M 11   

W 12   Z 12   M 12   D 12   Z 12   D 12   

D 13   Z 13   D 13   V 13   Z 13   W 13   

V 14   M 14   W 14   Z 14   M 14 

 

D 14   

Z 15   D 15   D 15   Z 15   D 15   V 15   

Z 16   W 16   V 16   M 16   W 16 Kamp KHV / JIN Z 16   

M 17   D 17   Z 17   D 17   D 17 Kamp VK Z 17   

D 18   V 18   Z 18   W 18   V 18 Kamp Welpen/JVK M 18   

W 19   Z 19   M 19   D 19   Z 19   D 19   

D 20   Z 20 Pasen D 20   V 20   Z 20   W 20   

V 21   M 21 Paasmaandag W 21   Z 21   M 21 Kamp KK / BBQ D 21   

Z 22   D 22   D 22   Z 22   D 22   V 22   

Z 23   W 23   V 23   M 23   W 23   Z 23   

M 24   D 24   Z 24   D 24   D 24   Z 24   

D 25   V 25   Z 25   W 25   V 25   M 25   

W 26   Z 26 Groepsdropping M 26   D 26   Z 26 Einde KK D 26   

D 27   Z 27   D 27   V 27   Z 27   W 27   

V 28   M 28 

 

W 28   Z 28   M 28 Einde kamp D 28   

Z 29   D 29   D 29 O.L.H. Hemelvaart Z 29   D 29   V 29   

Z 30   W 30   V 30   M 30   W 30   Z 30   

M 31   

   

Z 31   

   

D 31   Z 31   
 

Deze kalender geeft een overzicht van de activiteiten die nu al reeds vastliggen. De andere activiteiten zullen elke 

maand in het voorwoord worden aangekondigd en zullen uiteraard ook zichtbaar zijn op onze website. 
U kan deze pagina uit het boekje halen en ergens ophangen en aanvullen met de nieuwe activiteiten. 



Groepsleiding Scheepers Wout Oprechte Springbok Slangbeekweg 7, 3520 Zonhoven 0479/702.097
groepsleider@sint-martinus.be Moons Jasper Hartstochtige Drongo Vildersstraat 4, 3500 Hasselt 0476/291.864

Vandikkelen Kristof Geëngageerde Secretarisvogel Putvennestraat 37, 3500 Hasselt 011/23.52.25
Financiën/Secretaris Vandikkelen Kristof Geëngageerde Secretarisvogel Putvennestraat 37, 3500 Hasselt 011/23.52.25
Bewaarder Appeltans Guido Levendige Das Vlindersstraat 36, 3500 Hasselt 011/22.78.50
Voorzitter Oudercomité Lesire Luc Maastrichtersteenweg 100, 3500 Hasselt 0477/212.157
Materiaalploeg Waeghe Bert Ongedwongen Kyang Wijerstraat 27, 3520 Zonhoven 0477/257.526

mp@sint-martinus.be Groven Gilles Gematigde Ara Carnegielaan 55, 3500 Hasselt 011/75.90.47
Poludniak Tim Rustige Potto Oude Heidestraat 35, 3511 Kuringen 0488/377.099

Kapoenen Kiewit Schols Pieterjan Mier Zavelvennestraat 182, 3500 Hasselt 0487/454.984
kk@sint-martinus.be Luyts Maarten Marmot Vilstraat 2, 3511 Kuringen 0495/34.73.43

Martens Dries Bereidwillige Schoenbekooievaar Bogaardenstraat 119, 3000 Leuven 0485/020.219
Vandervoort Olivier Baldadige Caracara Wellekensveldweg 10B, 3520 Zonhoven 011/23.14.97

Kapoenen Hollandsveld Van der Biesen Joost Gezellige Coscoroba Nieuwstraat 103, 3511 Kuringen 0479/095.099
khv@sint-martinus.be Kippers Jörne Streepmuis Heuveneindeweg 23, 3520 Zonhoven 011/81.79.32

Schreurs Wouter Stekelvarken Casterstraat 102, 3500 Hasselt 0492/80.54.51
Vandebroek Joël Inschikkelijke Bizon Zavelvennestraat 136, 3500 Hasselt 0478/915.698

Welpen Kiewit Van Snick Toon Serene Wouw Vilstraat 53, 3511 Kuringen 0479/845.299
wk@sint-martinus.be Cressato Arno Vos Weidestraat 18, 3511 Kuringen 0470/018.328

Dzeitov Murat Parmantige Pica Kunstlaan 10 bus 9, 3500 Hasselt 0484/023.195
Hermans Arne Seriema Putvennestraat 80, 3500 Hasselt 011/24.10.37

Welpen Hollandsveld Dessers Tim Rechtschapen Spitssnuitdolfijn Eindhovenlaan 22, 3500 Hasselt 0472/446.145
whv@sint-martinus.be Jans Toon Opzichtige Salangaan Padenstraat 15, 3500 Hasselt 0472/729.063

Lambrechts Jef Koala Gebanne-Groezenstraat 83 A, 3500 Hasselt 011/21.34.15
Verbeek Tom Cavia Nobellaan 8, 3500 Hasselt 0473/114.617

Jongverkenners Philippaerts Michiel Fiere Serval Eendrachtlaan 44, 3500 Hasselt 0494/542.865
jvk@sint-martinus.be Poludniak Gert Coulante Klipdas Oude Heidestraat 49, 3511 Kuringen 011/24.29.32

Vandikkelen Kristof Geëngageerde Secretarisvogel Putvennestraat 37, 3500 Hasselt 011/23.52.25
Verhoeven Jasper Verantwoordelijke Kemphaan Hoekvijverslaan 33, 3500 Hasselt 011/82.57.24

Verkenners Claes Arthur Opgetogen Oerang-Oetang Gebanne Groezenstraat 65, 3500 Hasselt 0484/815.115
vk@sint-martinus.be Ghysen Jan Betrouwbare Steppelemming Visserijstraat 59, 3590 Diepenbeek 0486/462.315

Keijers Jef Dartelende Saki Steenweg 233, 3590 Diepenbeek 011/23.15.63
Moons Jasper Hartstochtige Drongo Vildersstraat 4, 3500 Hasselt 0476/291.864

Jin Ruland Philippe Stugge Zwaan Bosstraat 63, 3560 Lummen 0486/024.653
jin@sint-martinus.be Peeters Jeffrey Jolige Jariboe Heksenheide 14, 3500 Hasselt 0496/602.260

Schreurs Brecht Enthousiaste Anoa Casterstraat 102, 3500 Hasselt 0494/71.21.39
Poludniak Stijn Slome Schildpad Oude Heidestraat 35, 3511 Kuringen 0488/981.876



 
 

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Maar	
  ik	
  denk	
  niet	
  dat	
  de	
  hangmat	
  van	
  een	
  Wii	
  spel	
  zo	
  
goed	
  ligt	
  als	
  deze	
  hoor.	
  Trouwens,	
  ik	
  heb	
  goed	
  nieuws	
  
voor	
  jullie	
  lieve	
  welpjes,	
  ik	
  bedoel	
  stoere	
  binken.	
  De	
  14de	
  
september	
  is	
  het	
  onze	
  eerste	
  vergadering.	
  We	
  spelen	
  dan	
  
het	
  grote	
  welkomspel	
  van	
  14u	
  tot	
  17u	
  aan	
  onze	
  lokalen	
  
van	
  Hollandsveld.	
  Neem	
  zeker	
  al	
  jullie	
  vriendjes	
  mee	
  
zodat	
  wij	
  de	
  grootste	
  en	
  fijnste	
  tak	
  worden	
  van	
  heel	
  de	
  
scouts.	
  

	
  
	
  
Voor	
  dit	
  nieuwe	
  toffe	
  jaar	
  hebben	
  dan	
  ook	
  nieuwe	
  en	
  toffe	
  leiders,	
  buiten	
  Toon	
  dan,	
  
die	
  kent	
  ge	
  vast	
  nog	
  wel,	
  die	
  grappige	
  met	
  zijn	
  krullen	
  die	
  hierboven	
  in	
  de	
  hangmat	
  
ligt	
  te	
  luieren.	
  
De	
  rest	
  van	
  de	
  leiding	
  zijn	
  dan	
  nog	
  Tim,	
  Tom	
  en	
  Jef.	
  Zo’n	
  simpele	
  namen,	
  dat	
  kan	
  niet	
  
moeilijk	
  zijn	
  om	
  te	
  onthouden	
  hé.	
  

Euhm leiders, 
 
Het is niet zo dat mijn hamster saai is of dat ik Mario 
Kart al 3 keer heb uitgespeeld ofzo … 
 
Maar ik heb toch echt wel heel veel zin in terug die echte 
scoutsactiviteiten waarbij we in de bossen kunnen ravotten, 
kikkers kunnen vangen en worsten kunnen braden op een  
stok met zo’n punt aan! 
 
Ik heb daar zelfs SUPERRR veel zin in! 
 
 Ja leider, ik vind toch ook wel dat het stilaan terug mag 

beginnen. Ik heb mijzelf trouwens al helemaal voorbereid hoor.  
 
Ik heb deze vakantie veel naar Bear Grylls gekeken op 
Discovery Channel zodat ik al de overlevingstechnieken al  
ken.  
Wist je trouwens dat de lichtgroene sabelsprinkhaan 
boordenvol met proteïnen zit?  
 
Verder heb ik ook het Bear Grylls spel gespeeld op de Xbox en 
heb ik ook leren sjorren en vuur maken op de Wii.  
  
 



 
 

	
  
	
  
De	
  21ste	
  september	
  is	
  het	
  dan	
  tijd	
  voor	
  de	
  grote	
  opening	
  van	
  onze	
  scouts	
  Sint-­‐
Martinus.	
  	
  Deze	
  gaat	
  door	
  op	
  de	
  kinderboerderij	
  van	
  13u	
  tot	
  17	
  uur.	
  Neem	
  opnieuw	
  
je	
  vrienden	
  mee	
  of	
  gewoon	
  jongens	
  die	
  toevallig	
  in	
  u	
  straat	
  aan	
  het	
  spelen	
  zijn	
  
want	
  het	
  zal	
  hoognodig	
  zijn.	
  Als	
  echte	
  cowboys	
  van	
  het	
  Wilde	
  Westen	
  is	
  het	
  namelijk	
  
onze	
  taak	
  om	
  een	
  paargevaarlijke	
  ontsnapte	
  criminelen	
  terug	
  achter	
  slot	
  en	
  grendel	
  
te	
  steken.	
  Deze	
  zullen	
  zich	
  niet	
  gemakkelijk	
  laten	
  vangen	
  dus	
  bereid	
  jullie	
  maar	
  voor	
  
op	
  een	
  hevige	
  achtervolging.	
  
Na	
  de	
  opening	
  moeten	
  jullie	
  met	
  jullie	
  ouders	
  
zeker	
  naar	
  onze	
  kermisbar	
  komen.	
  Deze	
  gaat	
  
door	
  aan	
  de	
  groene	
  lokalen	
  aan	
  de	
  kanaalkom.	
  
De	
  beste	
  plaats	
  in	
  heel	
  Hasselt	
  om	
  te	
  genieten	
  
van	
  het	
  vuurwerk.	
  Het	
  is	
  gratis	
  inkom	
  en	
  het	
  
vuurwerk	
  begint	
  om	
  9	
  uur.	
  
	
  
De	
  28ste	
  september	
  spelen	
  we	
  het	
  grote	
  Koala-­‐zoekt-­‐kaasje	
  spel.	
  	
  
De	
  twee	
  nieuwe	
  eerstejaars	
  leiders,	
  Jef	
  en	
  Tom,	
  hebben	
  hier	
  
namelijk	
  een	
  zwak	
  voor.	
  
Jef	
  houdt	
  overdreven	
  veel	
  van	
  koala’s	
  omdat	
  het	
  zijn	
  lievelingsdier,	
  
totem,	
  beste	
  vriend	
  en	
  bijnaam	
  is	
  .	
  Tom	
  houdt	
  daarentegen	
  heel	
  
veel	
  van	
  kaas	
  en	
  zijn	
  bijnaam	
  is	
  daarom	
  ook	
  kaasje.	
  
Het	
  zit	
  nu	
  zo	
  dat	
  dat	
  deze	
  beste	
  vrienden	
  uit	
  elkaar	
  zijn	
  getrokken	
  
doordat	
  kaasje	
  ontvoerd	
  is.	
  We	
  hebben	
  dus	
  de	
  beste	
  speurneuzen	
  
nodig	
  om	
  kaasje	
  terug	
  te	
  vinden.	
  (gelukkig	
  hangt	
  er	
  een	
  sterke	
  
beverse	
  hoevekaasgeur	
  rond	
  kaasje	
  waardoor	
  we	
  hem	
  hopelijk	
  op	
  
tijd	
  terug	
  vinden)	
  	
  
	
  
Hou	
  jullie	
  ook	
  maar	
  al	
  klaar	
  voor	
  een	
  groot	
  kennismakingsweekend	
  met	
  als	
  moto	
  
‘Legermannen	
  laten	
  nooit	
  iemand	
  achter’.	
  Ons	
  weekend	
  gaat	
  namelijk	
  door	
  van	
  
zaterdagochtend	
  5	
  oktober	
  tot	
  zondagochtend	
  6	
  oktober	
  en	
  de	
  slaapplaats	
  ligt	
  vlak	
  
langs	
  een	
  reuzengroot	
  militair	
  domein.	
  Het	
  is	
  vroeg	
  op	
  het	
  jaar	
  maar	
  des	
  te	
  beter	
  om	
  
elkaar	
  extra	
  goed	
  te	
  leren	
  kennen.	
  Er	
  volgt	
  nog	
  een	
  brief	
  met	
  verdere	
  info.	
  
	
  
Probeer	
  ook	
  al	
  het	
  lidgeld	
  te	
  betalen.	
  Zo	
  zijn	
  jullie	
  verzekerd	
  en	
  klaar	
  om	
  gek	
  te	
  doen.	
  
Het	
  juiste	
  bedrag	
  en	
  rekeningnummer	
  vind	
  je	
  in	
  het	
  begin	
  van	
  het	
  boekje.	
  
	
  
Vergeet	
  verder	
  nooit	
  af	
  te	
  bellen	
  als	
  je	
  niet	
  kan	
  komen	
  en	
  kom	
  steeds	
  in	
  perfect	
  
uniform.	
  
Stevige	
  linker,	
  
Tim,	
  Toon,	
  Tom	
  en	
  Jef	
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Yesssssssssss, het nieuwe 
scoutsjaar is weer begonnen! 
Nicolas is zelfs zo blij dat hij 
eens goed aan m’n oor likt, 

zaaa-lig! 
 
Blijkbaar is onze leiding ook 
superbom? Ik vraag mij af 

wat er nog mis kan lopen dit 
jaa- stop met likken, Nicolas! 

 
Eyy, Jarne! Wat gaan we 

zoal doen? 

1

Y

Yooo Jef! Awel, dat zal ik eens 
vertellen. Met mijn nieuwe bril 
die ik heb gekocht op vakantie 
in Brazilië – superfijne 
vakantie trouwens: ik ben gaan 
surfen, sambadansen,  
éénwieleren, voetballen, 
diepzeeknikkeren, viool 
spelen, chetland-pony-rijden,  
plassen, paintballen, kersen 
plukken, dwergwerpen, koeien 
omduwen en nog andere 
dingen – kan ik in de toekomst 
kijken! En ik zie precies dat we 
op 14 september van 2 tot 5 
aan de Kanaalkom worden 
verwacht! 
 

Dat zal uw leider van dit jaar u eens vertellen Jarne! Ik ben Jasper, en 
sommigen zullen mij wel al kennen! Mijn totem is Verantwoordelijke 
Kemphaan en als ik in Pretland zou moeten kiezen tussen frietjes en 

pannenkoeken zou ik voor frietjes kiezen. Met stoofvleessaus. En 
mayonnaise. En tartaar. En ketchup.  

En pannenkoeken. 
 

Maar genoeg gezeverd, de 14de hebben we dus een groot welkomstspel, 
zie dus dat jullie er zeker zijn! Wordt super-awesome, let op mijn 

woorden.. 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Wajeeeeeeee, wajooooooo! 
 

Klinkt al héél bom als ik 
dat zo allemaal hoor! 

Maar… Laat me raden, de 
21ste is het dan Grote 

Opening van 1 tot 5 aan de 
Kinderboerderij? 

 
Da zal ook weer vies-bom-
patat zijn waarschijnlijk! 
Mijn flessen laat ik best 

wel thuis… 

Best wel Giel… Ik ben 
trouwens Michiel! 

En ik ben Gert, 
maar de meeste 

kennen mij 
(hopelijk) nog! 

Waarom hebt gij 
eigenlijk een pet op, 

Michiel? 
Omdat het de 

28ste stadsspel 
is, Gert. Ik wil 
er op mijn best 
uitzien als ik 
door de stad 

paradeer! 

Die is 
eigenlijk 

best lelijk, 
Michiel. 

Awel, misschien hebt ge gelijk Gert! De 28ste kom 
ik gewoon in mijn perfect uniform, want daar ben 
ik supertrots op! Ik zie u dan van 2 tot 5 aan de 
bib van Hasselt, blijkbaar wordt daar dan een 

sicke battle uitgevochten tussen 2 rivaliserende 
clans, de DiMaggio’s en de Locarno’s! 
Mijn Italiaanse snor laat ik wel staan! 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Zo mannen, dat was het eerste programmaboekje van het jaar alweer! Maar 
eerst nog enkele korte afspraken om het jaar mee te beginnen. 

Indien jullie niet kunnen komen – dat kan altijd eens voorvallen – bel dan altijd 
af of stuur ons een mailtje! Zo weten wij dat we ons geen zorgen moeten 

maken. Onze gsm-nummers staan altijd in het boekje en op de site! 
Betaal op tijd jullie lidgeld! 

Zie dat jullie uniform PERFECT in orde is! Een goeie scout kan je opmerken 
aan zijn uniform! 

 
Stevige linker, 

Michiel, Kristof, Jasper en Gert 

En dan zit de maand september er al 
weer op, jammer toch!  

 
Maar niet getreurd, want ik – Kristof, 

jullie vierde leider – heb een fijne 
aankondiging! Het weekend van 5 en 6 
oktober hebben we meteen ons Grote 

Weekend! Houd deze datum dus zéker 
vrij, want het belooft een knaller van 

formaat te worden! Ook de patrouilles 
worden op dit weekend ingedeeld, dus 

zeker iets wat je niet wilt missen! 



	
  
	
  

	
  

	
  

	
  	
   	
  



	
  
	
  

	
  

	
  

Quizvraag: Wat bedoelde CC nu eigenlijk met bomme schpulle? 

A: Posters, Pooltafels, Kickertafels, Lavalampen, Ge weet wel, bomme spullen gewoon 

Antwoord: A 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HbCgG1hk1aE  

Arthur                               Jasper                                      Jan                                Jef 

Jow CCAdler hier, 28 sept. Ga 
ik mijn Crib aan de kanaalkom 
verbouwen van 10u tot 17u. Pak 
schpulle mee die bom ziijn, 
anders da ghaat nie.Vergeet 
ook geen vreetpekkèt, anders 
gaat ge honger hebben 

5 O-o-oktober 
ja 



 
 

 







  






