
De Revoluties van
Bourseigne-Neuve





 
Beste leden, ouders en sympathisanten van den XIIde 

Eindelijk is het zover! Ik denk dat net zoals ik, elke scout van Den Twaalfde een jaar lang uitkijkt naar 
dit moment. Het groot kamp in Bourseinge-Neuve! Als u het voorblad al bekeken heeft kan u het 
misschien wel raden, het kamp thema van dit jaar luidt als volgt: De grote revolutie van Bourseinge-
Neuve. Een heel kamp lang zullen rond dit thema activiteiten, sketches, kampvuuravonden,..  gedaan 
worden. Welke revolutie uw zoon zal leren kennen kan u verder in het programmaboekje vinden bij 
de tak van uw zoon. In de maand juni zullen er geen activiteiten meer plaatsvinden. Heel wat leiding 
en oudere leden hebben de laatste examens van het jaar. Graag wens ik dan ook iedereen veel succes 
met de examens.  

 

Uiteraard is er geen kamp mogelijk zonder praktische info. Wat u allemaal elders in dit boekje kan 
terug vinden: 

• Hoe inschrijven? Je vindt alle info hieromtrent op de volgende pagina. Belangrijk: stortingen 
moeten gebeuren voor 1 juli! 

• Informatie betreffende de inschrijving van de barbecue van het oudercomité op de 
bezoekdag, zoals altijd op 21 juli. Let op: men mag pas vanaf 12u op het kampterrein, gelieve 
dit uur te respecteren. 

• Een benodigdhedenlijst waarin staat wat je best meeneemt en wat niet. Uiteraard is deze 
lijst voor de oudere ervaren takken overbodig, maar gebruik hem toch maar als controle zodat 
jullie niets over het hoofd zien! 

• Informatie omtrent de vertrek en aankomsturen, het afleveren van bagage en het helpen bij 
het in- en uitladen van de containers voor de oudere takken. 

Ik stel voor dat u dit allemaal rustig doorneemt. Lees ook zeker de pagina’s van uw zoon zijn tak goed 
door, hier kan nog belangrijke informatie instaan. Mocht u hierover vragen hebben dan kan u mij of 
de takleiding van uw zoon altijd contacteren.  

 

Graag wil ik jullie allemaal nog eens warm uitnodigen om (tijdig) in te schrijven voor de kamp-BBQ op 
bezoekdag, georganiseerd door het oudercomité. Na het eten kan u opnieuw de benen strekken en de 
omgeving verkennen tijdens een door ons uitgestippeld tochtje. 

 

Met veel trots kan ik u meedelen dan er 16 verkenners en 1 jinner van Sint-Martinus zullen deelnemen 
aan de 25ste World Scout Jamboree in Zuid-Korea. Dit zal voor hun ongetwijfeld een onvergetelijke 
ervaring zijn. Omdat we deze gasten er op ons groot kamp in Bourseinge-Neuve toch ook graag bij 
hebben, hebben we samen met hun takleiding bekeken om enkele activiteiten in de planning volledig 
om te gooien. Meer informatie hierover kan u verder in het boekje vinden en zal ook via mail 
gecommuniceerd worden.  



 
Bij deze is mijn laatste voorwoord van dit jaar geschreven. Ook dit jaar is geweldig verlopen, en kunnen 
we trots zijn op de werking van Den Twaalfde. Ik blik terug op geweldige, weekenden, winterkampen, 
paaskampen en ik blik vooruit op een onvergetelijk kamp in Bourseinge-Neuve. Natuurlijk zou dit niet 
mogelijk geweest zijn zonder de leiding. Daarom zou ik graag de leiding enorm willen bedanken voor 
hun engagement en om er iedere week met hetzelfde enthousiasme te staan. Zonder hun zou deze 
werking niet mogelijke zijn. Samen met hun gaan we er een fantastisch kamp van maken waar nog 
jaren over gesproken zal worden. Na dit kamp zit mijn eerste jaar als groepsleider er op, volgend jaar 
zal ik opnieuw met heel veel trots klaar staan om deze geweldige groep te leiden. 

 

Voor vragen, onduidelijkheden of opmerkingen sta ik steeds paraat. Aarzel zeker niet om mij te 
contacteren. U kan mij altijd telefonisch bereiken of door een mail te sturen naar groepsleiding@sint-
martinus.be   

Ne stevige linker en tot in Bourseinge-Neuve 

Jarne Bamps 

Bezielde Beermarter 

 

 



 

Data  
KK: Zondag 16 juli t.e.m. donderdag 21 juli.  

KHV: Vrijdag 21 juli t.e.m. dinsdag 26 juli.  

Welpen: Dinsdag 18 juli t.e.m. donderdag 28 juli.  

JVK: Dinsdag 18 juli t.e.m. donderdag 28 juli.  

VK: Maandag 17 juli t.e.m. donderdag 28 juli.  

JIN: Maandag 17 juli t.e.m. donderdag 28 juli.  

Derdejaars jongverkenners vertrekken een dag vroeger met de fiets, zie vertrek uren voor  
meer informatie. De takleiding zal hier nog verder over communiceren.  

Kampprijs  

De kampprijs bedraagt:  
€ 100 voor kapoenen  

€ 165 voor -12 jarigen (geboren vanaf 28/07/2011 - nu)  

€ 145 voor +12 jarigen (geboren na 28/07/2011) 

€ 75 voor de leden die mee op Jamboree gaan 

In de prijs zit inbegrepen:  
het vervoer van of naar het kampterrein  

het verblijf op het kampterrein in tenten  

het eten  

een kamp t-shirt voor de kapoenen, welpen en jongverkenners  

… en een onvergetelijke ervaring  

T-shirt maten voor kapoenen, welpen & jongverkenners:  
5-6 jaar / 7-8 jaar / 9-11 jaar / 12-14 jaar / XS / S / M / L / XL  

Verantwoording kampprijs:  
Het zit zo dat -12 jarigen automatisch tot een bepaald bedrag kunnen aftrekken van de  
belastingen. Deze attesten worden dan ook door ons uitgedeeld na het kamp.  
Uiteraard blijft Sint Martinus sociaal-bewust: gezinnen die het moeilijk hebben, kunnen op  
discrete steun  
rekenen van de groep, bij monde van de groepsleiding. Voor ouders waarvan meer dan  
één zoon bij onze scouts op kamp gaat, hebben wij besloten om een korting toe te  
kennen voor de 2de en 3dezoon. Zo zal men voor de 2dezoon maar 80 procent van het  
verschuldigde bedrag moeten betalen en voor de 3dezoon maar 60 procent van het  
verschuldigde bedrag. 
 
 



Leden die mee op Jamboree gaan: Dit jaar gaan er 17 leden mee op jamboree. Graag hebben we ook deze 
leden mee op kamp komen. Daarom hebben we met de verkenner leiding een andere planning gemaakt 
van de eerste dagen van het kamp. Er zal minder opgebouwd worden en er zal voldoende tijd zijn om 
activiteiten te doen. Aangezien zij eerder zullen vertrekken van kamp zal er een aangepaste prijs zijn. 
 
Hoe betalen?  
Gelieve voor zaterdag 1 juli 2022 het kampgeld van uw zoon/zonen te storten op het  
rekeningnummer BE55 7805 9292 5344 met vermelding: Kamp – voornaam naam – tak –  
maat t-shirt.  

Bijvoorbeeld:  

Vermelding  Bedrag 

Kamp – Arne Hulsmans – WK (-12 jaar) – 9-11 jaar  
Kamp – Jarne Hulsmans – JVK (+12 jaar) – S  
Kamp – Jurgen Hulsmans – VK  
Kamp – Joris Hulsmans – VK 

€ 165  
€ 116 (80% van 
145) € 87 (60% 
van 145) € 87 
(60% van 145) 

 
 

Voor de familie Hulsmans komt de kampprijs op € 455 

Als er vragen of problemen zijn bij deze prijs kan u de groepsleiding altijd contacteren.  
(Jarne Bamps 0495/740.322)  

Bagage checklist  
Waar en wanneer u de bagage moet leveren of ophalen kan u verder in het boekje  
vinden!  

Voor bij het vertrek  
Perfect uniform met scoutsdas!  

Identiteitskaart (afgeven aan de leiding bij vertrek)  

Indien nodig medicatie (afgeven aan de leiding bij vertrek met bijgevoegde uitleg  
op papier)  

Klein rugzakje met lunchpakket  

Wat steken we zoal in onze rugzak?  
Slaapgerief:  

o Matje of luchtmatras (veldbedjes zijn NIET toegestaan vanaf de JVK)  
o Slaapzak  
o Eventueel een extra deken  

Eetgerief:  
o Gamel  
o Bestek (geen spork!)  
o Beker  



Wasgerief:  
o Handdoeken (zowel kleine als een grote zwemhanddoek)  
o Washandjes  
o Zeep  
o Tandenborstel /tandpasta 

 
Kledij:  
o Kousen (voldoende!!) 

          o Ondergoed (voldoende!!)  
o T-shirts  
o Shorts of korte broeken  
o Lange broeken  
o Pulls  

Zwemgerief:  
o Zwemslip (er worden geen zwembroeken toegestaan in Waalse  
zwembaden!)  
o Badmuts  
o Eventueel ook zwembandjes, een duikbril, …  

Schoeisel:  
o Stapschoenen  
o Sportschoenen  
o Laarzen  
o Waterschoenen of schoenen waarmee ze gemakkelijk in het water of in  
een rivier kunnen wandelen  

Allerlei:  
o 5 keukenhanddoeken  
o Zaklamp  
o Regenjas!!!  
o Enkele plastiek zakken  
o Zakdoeken  
o Schrijfgerief (pen, papier, omslag, postzegels)  
o Strips (getekend! Én die door iedereen mogen gelezen worden)  
o Fluo-vestje!!!  

Wat mag je zeker NIET meenemen?  
o Gsm, smartphone, …  
o Draagbare spelcomputers  
o Waardevolle voorwerpen, zoals horloges, juwelen, …  
o Snoep  
o Geld  
o Dingen waarvan je weet dat ze niet mogen. Als je twijfelt of iets mag, laat  
het dan al maar thuis…  



Wat moeten de oudere takken ook nog meenemen?  
o Perfect uniform!!!  
o Wekker en ovenwanten  
o Luchtmatras i.p.v. een veldbedje (dus geen veldbedje!)  
o Kompas  
o Zakmes (geen dolken)  
o EHBO en plakgerief voor de fietsers  
o … 
Nog even een kleine aanvulling van de meeneemlijst: 

ALLE SPULLEN moeten GEMERKT zijn, zorg dus dat OVERAL je NAAM in 
staat. Anders vindt niemand iets terug. Na enkele dagen kamp, lijken alle 
T-shirts op elkaar. De berg verloren spullen achteraf spreekt voor zich! 

NIETS aan de BUITENKANT van de BAGAGE vastmaken. Als je iets er niet 
in krijgt steek je dat in een aparte zak. 

Verpak ALLES in PLASTIEKEN ZAKKEN! Kwestie van het waterdicht te 
houden 

Voor de klein mannen: probeer je BAGAGE SAMEN met mama en/of papa 
TE MAKEN zodat je weet wat je meeneemt en waar alles zit. Eventueel 
ook aparte zakjes met kleren voor de verschillende dagen voorzien bij de 
kapoentjes. 

Reservekledij: voldoende en aangepast aan het weer 

Bagage brengen & controle uniform  
Kapoenen Kiewit, 3dejaars JVK en VK brengen hun bagage op 6 juli  

tussen 17u en 18u naar de kanaalkom, want deze bagage gaat mee met  
de vrachtwagens. 3dejaars JVK en VK laten hier ook hun fietsen  
controleren door hun takleiding.  

Kapoenen Hollandsveld komen met hun ouders aan op kamp, dus nemen dan  
hun bagage mee.  

De Welpen en de 1ste en 2dejaars JVK nemen hun bagage mee naar het  
station op 18 juli (zorg er dus voor dat ze dit zelf kunnen dragen!!).  

Omdat binnen onze groep het uniform een belangrijk gegeven is en we  
willen dat alle leden een perfect uniform dragen tijdens het groot kamp  
controleren we het volledige uniform donderdag 6 juli tussen 17u en 18u  
aan de kanaalkom. Alle leden worden dus verwacht in perfect uniform,  
indien er nog kentekens, truien of dassen missen kunnen die ter plekke  
gekocht worden.  



Bagage terughalen  
De bagage van Kapoenen Kiewit wordt op de bezoekdag terug mee naar  

huis genomen.  
De bagage van de Welpen en de JVK kan worden opgehaald op 28 juli bij  

aankomst aan het station.  
Op is 1 augustus worden de VK en JIN verwacht om 12u om te helpen bij  
het uitladen van de containers. Hierna kunnen de VK en JIN hun bagage meepakken. 

De bagage van Kapoenen Hollandsveld kan op 2 augustus tussen 17u en  
18u afgehaald worden aan de kanaalkom. 

 
 
 

Verloren voorwerpen  
De onvermijdelijke verloren voorwerpen kan je komen inkijken op woensdag 2 augustus  
tussen 17u en 18u aan de Kanaalkom. Ook op de opening van het volgende scoutsjaar zal  
er nog een mogelijkheid voorzien worden om de verloren spullen terug te vinden.  
Probeer verloren spullen echter zoveel mogelijk te vermijden door alles goed te merken.  
De spullen die na september toch nog blijven liggen, worden onherroepelijk aan een  
hulporganisatie geschonken.  

Bezoekdag + barbecue  
De bezoekdag is een jaarlijkse traditie waarop jullie allemaal zijn uitgenodigd op de kampweide. Wij 
voorzien een mooie wandeling in de buurt, het oudercomité voorziet een heerlijke BBQ en daarbovenop  
kan je je zoon nog eens terugzien! Alle ingrediënten voor een topdag dus.  
Elders in dit boekje vind je een duidelijke wegbeschrijving naar het kamp. We verwachten  
jullie dan ook allemaal op vrijdag 21 juli vanaf 12u00 (niet vroeger a.u.b.) voor onze  
traditionele bezoekdag.  
De BBQ (vergeet je eigen bestek en borden niet!) die door het oudercomité  
georganiseerd wordt, gaat dan dadelijk van start. Informatie omtrent de inschrijving vind  
je ook in dit boekje.  
LET OP: We zouden het hoogst appreciëren indien jullie niet jullie eigen drank  
meenemen. De drankverkoop op de bezoekdag is een belangrijke bron van inkomsten  
om onze werking te kunnen financieren.  

Na de lekkere BBQ kan je samen met je zoon het kampterrein eens bekijken. Er zal ook  
een sketch zijn door de jin én de mogelijkheid om de omgeving te verkennen met door  
ons aangeboden tochten! Pak dus zeker je stapschoenen mee! Na de eindformatie en  
een fotomoment is de bezoekdag gedaan om 17u30 stipt. 
 
 
 
 
 



Nuttige adressen en telefoonnummers  

Adres eigenaar kampterrein:  

Als u wilt kan u altijd een brief opsturen naar u zoon. Om een brief te schrijven naar uw  
zoon:  

Scouts Sint-Martinus den XIIde  
Naam van uw zoon + Tak (KK, KHV, WK, WHV,JVK, VK of JIN)  
Rue de Felenne 33  

5575 Bourseinge-Neuve 

Adres en telefoonnummer groepsleider:  

Jarne Bamps 
Kempische Steenweg, 529 
3500 Hasselt  
GSM: 0495/740.322  
(voor dringende gevallen tijdens kamp!)  
Email: jarnebamps@hotmail.com  

Bij verdere vragen of opmerkingen mag u mij steeds contacteren!  

Stevige linker en tot op de bezoekdag,  

Jarne Bamps  
Bezielde Beermarter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Overzicht vertrekuren  
Tak Vertrek Einde Vervoer 

KK 16 juli 
7u30 
Station Hasselt 

21 juli 
12u00 
Bezoekdag 
 

Trein → Heen  
Ouders Å terug 

KHV 21 juli 
12u00 
Bezoekdag 

26 juli 
17u30 
Hasselt Station 
 

Ouders→ Heen 
Trein Å Terug 

WK 18 juli 
7u00 
Hasselt Station 

28 juli 
19u30 
Hasselt Station 

Trein → Heen 
Trein Å Terug 

WHV 18 juli  
7u00 
Hasselt Station 

28 juli 
19u30 
Hasselt Station 

Trein → Heen 
Trein Å Terug 

JVK  
(1e en 2de jaars) 

18 juli  
7u00 
Hasselt Station 

28 juli 
19u30 
Hasselt Station 

Trein → Heen 
Trein Å Terug 

JVK 
(3de jaars) 

17 juli 
7u00 
Lokalen Kanaalkom 

28 juli 
19u30 
Hasselt Station 

Fiets → Heen 
Trein Å terug 

Vk  
(Niet Jamboree) 

17 juli 
7u00 
Hasselt Station 
(Met Fiets) 

28 juli 
19u00 
Lokalen Kanaalkom 

Trein → Heen 
Fiets Å Terug 
 

Vk  
(Jamboree) 

17 juli 
7u00 
Hasselt Station 

21 juli 
12u00 
Bezoekdag 

Trein → Heen 
Ouders Å terug 

Jin 16 juli 
7u00 
Lokalen Kanaalkom 

28 juli 
19u00 
Lokalen Kanaalkom 

Fiets → Heen 
Fiets Å Terug 

 

 
Aankomsttijden van treinen in Hasselt is een schatting, exacte uren wordt nog  
gecommuniceerd. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIDING WELPEN JVK VK JIN 
Lange groene 

broek 

Korte groene 

broek 

Korte groene 

broek 

Lange groene 

broek 

Lange groene 

broek 

Beige hemd Beige hemd Beige hemd Beige hemd JIN-uniform 

Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus Trui St.-Martinus 

Das St-Martinus 

+ Dasknoop 

Das St-Martinus 

+ Dasknoop 

Das St-Martinus 

+ Dasknoop 

Das St-Martinus 

+ Dasknoop 

Das St-Martinus 

+ Dasknoop 

Lederen Riem Lederen Riem Lederen Riem Lederen Riem Lederen Riem 

 

WELPEN JVK-VK-JIN-LEIDING 

 
1 Groepslintje  St-Martinus 6 Belofteteken 

2 Takkenteken 7 Limburgse  Leeuw 

3 Jaarkenteken 8 Gidsstrepen  –  PL-strepen 

4 Lintje  België/Europa 9 Nesthoekje  –  Patrouillelintje 

5 Int. Kenteken 4cm (Paarse Lelie) 10 Kenteken  75-jaar 
 

Kapoenen moeten de kapoenenpolo en een das aandoen.
Het uniform kan men kopen in: 

Open op:     Woensdag tem vrijdag (14u-18u ) 
Hopper Winkel Hasselt 

 Zaterdag (10u-12u30 en 13u30-18u ) 

Vredestraat 6 

3500 Hasselt 
Behalve de das, groepslintje en scoutstrui: vraag deze aan uw leiding. Onze eerste uniform verkoop zal 

doorgaan na de opening op 12 september. 

 



 

BBQ OP DE BEZOEKDAG! 

 

Beste ouders en sympathisanten  
  

Graag nodigt het oudercomité jullie uit voor de traditionele BBQ 
op de bezoekdag. De ideale gelegenheid om even met andere 

ouders, de leiding of misschien zelfs het oudercomité te praten. 
Maar vooral om te genieten van het prachtige kampterrein en de 

heerlijke BBQ. Iedereen is van harte welkom!  

MENU'S 
 

 Menu 1 (M1): €23 

kip - kotelet - chipolata - groenten   
   Menu 2 (M2): €19 

kip - chipolata - groenten  
  

INSCHRIJVEN 
 

Gelieve in te schrijven via overschrijving op rek.nr. van het 

Oudercomité 

BE79 1430 9694 4733 en dit VOOR 
14/07/2023 met vermelding  

  
VOORNAAM + NAAM + TAK + ... M1 + ... M2  vb. 
Hans W. Orst + JVK + 2 x M1 + 3 x M2 = € 103 

  



 
Scouts op kamp zijn automatisch ingeschreven via de kampprijs 

EXTRA 
  

  
Dranken aan democratische prijzen te verkrijgen op de kampweide 

  
Vergeet zeker jullie eetgerief niet (bord & bestek) 

  
Tot den 21ste juli! 
Het Oudercomité 

Meer info of vragen? jeroenfissette@gmail.com of 0474/50 33 24  



 

Voor u vertrekt een aantal richtlijnen: 

• De afstand naar het kampterrein van dit jaar is 168 km. Het is een rit van ongeveer 1 uur en 

50 minuten. 

• Het is aan te raden dat u buiten deze wegbeschrijving ook best even een kaart of gps bekijkt. 

(RiEen op een gps kunnen verschillen.) 

• Vanaf het dorp Bourseigne-Neuve zal u wegplaatjes van Sint-MarLnus vinden, die u door de 

kleine straatjes loodsen. 

 

Klaar om te vertrekken? Gordel aan en start: 

1. Hasselt  

Neem de E313 richLng Luik. 

Ongeveer 19 min. 

2. Houd rechts aan bij het knooppunt VoEem en volg de borden E40/E42 richLng 

Ring/E25/Luxembourg/Bruxelles/Namur. 

Ongeveer 3 min. 

3. Houd links aan, rij door op E42 en volg de borden 

A604/Liège/Luxembourg/Namur/Seraing/Aéroport Liège. 

Ongeveer 27 min. 

4. Volg de rechterrijstrook bij het knooppunt Daussoulx om de borden E411 richLng 

Luxembourg/Namur te volgen. 

Ongeveer 24 min. 

5. Neem afslag 22-Givet en voeg in op Bois des Tailles/N94 richLngGivet/Beauraing/Rochefort. 

Ongeveer 2 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Sla rechtsaf naar Rue de Vignée/N911 richLng Beauraing/Wanlin. 

Ongeveer 4 min. 

 
7. Sla linksaf naar Rue de Revogne richLng Honnay.Ongeveer 5 min.

 



 

8. Sla rechtsaf naar Rue de Wellin/Rue du Wellin/Rue FreLenne/N40. 

Ongeveer 1 min.

 
9. Sla linksaf naar Rue de la Tannerie. 

Ongeveer 1 min.

 



 

10. Sla linksaf naar Rue du Snaye richLng Vonêche. 

Ongeveer 1 min. 

 
11. Sla linksaf naar Rue de Bouillon/N95. 

Ongeveer 4 min. 

 



 

12. Sla rechtsaf naar Rue de Vonêche. Deze weg gaat over in Rue Grande. Volg Rue 

Grande doorheen het dorpje Vencimont. (Dit is de hoofdweg door het dorp.) 

Ongeveer 4 min. 

 
13. Sla rechtsaf naar Rue Grande richLng Rienne/Bourseigne-Neuve-Vieille. 

Ongeveer 300 m.

 



 

 

14. Sla rechtsaf naar Rue Grande richLng Bourseigne-Neuve-Vieille. 

Ongeveer 2 min. 

 
15. Sla rechtsaf naar Rue du Tienne de Lune. 

Ongeveer 4 min.

 



 

16. Sla rechtsaf naar Rue de Mallais. 

Ongeveer 200m. 

 
17. Sla linksaf naar Rue Mont l’Haye. 

Ongeveer 300m. 

 



 

18. Sla rechtsaf naar Chemin de Vireux. 

 
 

Dit wegje volgt u ongeveer 400 meter en zo komt u op de parking terecht. Op de parking zal 

een parkingverantwoordelijke staan die zal zeggen waar u uw auto mag zeEen. Vanaf dan kan 

de zoektocht naar uw zoon beginnen.  



 

 

LA CONSTITUTION  
FRANÇAISE 

Projet présenté à l’Assemblée Nationale par les Comités de Constitution de SAINT-MARTIN LE 
XIIième. 

 

TITRE I 
LES DROITS FONDAMENTAUX 

 
 

1. Chaque chapon a le droit inconditionnel de rejoindre le grand camp de Bourseigne Neuve. 
Ce droit bénéficie de la protection de la Cour constitutionnelle 
  
 
2. Il n'y a pas de distinction de grades chez les scouts. 
Les chapons sont égaux devant la loi ; ils sont les seuls à devoir participer aux activités amusantes 
et fabuleuses, sous réserve des exceptions qui peuvent être faites pour des cas particuliers par un 
chef. 
L'égalité entre Kiewit et Hollandsveld est garantie. 
 
3. Chaque chapon a le droit de recevoir du courrier 
 

TITRE II 

FONCTIONNEMENT DES SCOUTS 
4. Les chapons doivent s'amuser au camp, faute de quoi l'encadrant peut être tenu pour 

responsable conformément au code pénal. 

 

5. Le port d'appareils électroniques n'est pas autorisé pendant le camp. 

 

6. La construction de camps dans les forêts est autorisée sans autorisation préalable. 

TITRE III 
LE RECOURS EN ANNULATION 

 
7. En cas de questions, tout parent peut contacter les responsables. 



 

 

Waarde kapoenen 
 
Wij zijn verheugd jullie deze nieuwe grondwet te mogen presenteren, 
gebaseerd op de beginselen van de revolutie: vrijheid, gelijkheid en 
solidariteit. Het Kiewitse volk zal hiermee een voorbeeld zijn voor de 
democratische vooruitgang in heel Europa. Wij kunnen jullie 
verzekeren dat de veranderingen voelbaar zullen zijn binnen elk 
deeldomein van de samenleving. Bovenal, zullen de burgers van 
Kiewit nooit meer de verticale onzin moeten aanhoren van onze reeds 
onthoofde lodewijk de vervelende.  
Een Gouden Eeuw komt ons tegemoet, Cultuur en wetenschap zullen 
floreren, steden zullen groeien, volkeren zullen ten onder gaan, 
religies zullen verdwijnen en plaatsmaken voor nieuwe ideeën, 
kortom, de democraat zegeviert over de onderontwikkelde! 
Het nieuwe tijdperk zullen we daarom vieren van 16 juli tot 21 juli, 
in Bouseigne Neuve. Hieronder volgt de praktische informatie, 
opgesteld om het onverwachte te verwachten en onwetendheid uit te 
roeien, ignorance is sorrow.  
 
Een stevige Linker 
Les chefs suprêmes 
 
  



 

 

Wat neem ik mee? 
Kledij 
• Stevige Wandelschoenen 
• Zwembroek en handdoek 
• Regenjas 
• Kapoenenpolo + das 
• Gewone kleren 
• Wit T-shirt dat vuil mag worden 
• Extra sokken en ondergoed zijn altijd handig 

Slaapgerief 
• Slaapzak 
• Matje/veldbed 
• (kussen) 

Toiletgerief 
• Tandenborstel + tandpasta 
• Zeep + wasgerief 
• Zonnecrème 

Allerlei 
• Strips om te delen (schijf je naam er op) 
• Schrijfgerief en enveloppen met postzegel en adres 
• Zaklamp 
• Gamel + bestek 

Wat neem ik niet mee? 
• GSM/iPad/… 
• Horloges, wekkers 

 



 

 

 

DAG SPANJAARDEN VAN WELPEN KIEWIT,  

DE LEIDING HEEFT VERNOMEN DAT 
ER GROTE SPANNINGEN HEERSEN 
IN ONS MOOIE EN WARME SPANJE, 
EN DAT ER VERANDERING OP 
KOMST IS. ER IS ONS DOOR DE 
SPAANSE SCOUTSOVERHEID 
GEVRAAGD OM WELPEN KIEWIT IN 
TE ZETTEN DEZE REVOLUTIE TE 

HELPEN STARTEN. DIT WEL ALLEMAAL IN HET GEHEIM NATUURLIJK… 
WIJ VINDEN UNANIEM DAT ER VERANDERING MOET KOMEN. WELPEN 
KIEWIT IS VOOR: “MEER SJORRINGEN IN DE MAATSCHAPPIJ, MEER 
KAMPVUURAVONDEN, MEER UIT GAMEL ETEN EN IN HET ALGEMEEN 
MEER AVONTUUR!” DAAROM STARTEN WIJ DIT KAMP TUSSEN 18 EN 28 
JULI DE GROTE SPAANSE SINT-MARTINUS REVOLUTIE!! IN DEZE 10 
DAGEN ZULLEN WIJ AAN IEDEREEN LATEN ZIEN HOE EEN ECHTE 
SCOUT HOORT TE LEVEN. OP DEZE MANIER ZULLEN WE IEDEREEN 
VERLIJDEN TOTDAT MEN ZICH VANZELF AANSLUIT BIJ ONZE 
FANTASTISCHE REVOLUTIE!! VIVA SINT-MARTINUS!! 

 

WAT NEEM IK MEE? 

• Perfect Uniform 
• Spaanse verkleedkleren 
• Kleine rugzak 
• Stevige Wandelschoenen 
• Zonnecrème 
• Zwembroek en handdoek 
• Regenjas/kledij 
• Slaapzak 
• Matje 



 

 

 

 

• Zakmes 
• Ondergoed 
• Gewone kleren 
• Wit T-shirt dat vuil mag worden 
• Strips om te delen (schijf je naam er op) 
• Schrijfgerief en enveloppen met postzegel en adres 

 

WAT NEEM IK NIET MEE? 

• GSM/iPad/… 
• Snoep 
• Als je twijfelt of het mag, mag het waarschijnlijk niet 

 

*De rest van de informatie kan u in de brief op het begin van 
het programmaboekje vinden. (Inschrijving, bezoekdag, 
bagage, …) 

         
 



Dit is mijn eerste stop bij mijn Egyptische 
vrienden, ze denken dat zij de kneepjes van 
het de landbouwen beheersen maar dat is 
natuurlijk niet waar ze kunnen nog veel 
leren van boer François! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, Hallo ik ben boer François maar jullie mogen mij frans 

noemen als jullie dat willen. In een ver verleden was ik de eerste 

jager verzamelaar in de bossen van Wallonië en toen had ik plots 

een idee “revolutionair”. Ik lusten namelijk geen druiven met 

pitten dus stopten ik de pitten in de grond en plots op een dag 

stond er een druivenboom. Ik at het klokhuis van de appel ook 

niet zo graag dus stopte ik deze in de grond et voilà een 

appelboom. Van 21juli tot 26juli nodig ik jullie dan ook graag uit 

op het groot kamp van Scouts Sint-Martinus den XIIde waar ik 

jullie mijn revolutionair idee uitleg. Hieronder vindt u alvast 

belangrijke informatie.  

Wat moeten jullie zeker meenemen?  

• Verkleedkleren in thema  

 • Een kleine rugzak 

• Stevige wandelschoenen  

• Zonnecrème  

• Zwembroek en handdoek  

• Strips om te lezen  

• Schrijfgerief en envelop met postzegels en adres  
er al opgeschreven 

• Regenjas 

• Slaapzak 

• Veldbedje/matje 

• Perfect uniform! (DAS, PULL, POLO)  

• Wit T-shirt dat mag vuil worden 



Dit is mijn boom! Boer François weet zeer 
zeker hoe hij kwaliteitsvolle appelbomen 
kan laten groeien. Ik maak dan ook zeker tijd 
vrij op kamp om jullie hier alles over te 
leren.  

De eerste tractor, want ja ook dit 
revolutionair idee kwam van mij.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat neem ik zeker niet mee?  

• GSM, IPAD  of andere elektronica  

• Snoepgoed  

• zakmessen of ANDERE gevaarlijke Voorwerpen 
worden ook beter thuisgelaten 



Dit is pas echt sick de sikkel. Op het 
moment dat ik aan landbouw begon had 
ik nood aan betere werktuigen. Daarom 
vond ik deze sicke sikkel uit. Nie gaat 
mijn werk vies snel vooruit 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tuur                             Rune                          Kaspar 

Een paar handige tips  

• Maak je rugzak samen met mama of papa  

 • STEEK ALLES in aparte plastieken zakjes, per 
dag (voor warme en koude dagen)  

• Zorg dat al je kleren en strips voorzien zijn van 
een naam! 

Beste kapoenen ik kan niet wachten om jullie nog meer te 

vertellen over wat deze landbouw revolutie teweeg heeft 

gebracht. François gaat alvast verder denken over nieuwe 

revolutionaire ideeën.  



 

 

 

 

 

 

Yuw soldaten van Hollandsveld! 

 Wist je dat er ooit een tijd was waarin 
soldaten hun vijanden met zwaarden en 
speren te lijf gingen? Maar toen kwam de 
militaire revolutie en veranderde alles! 

 

In de 16e tot 18e eeuw vonden er in Europa 
razendsnelle veranderingen plaats in militaire 
tactieken, wapens en organisatie. Zo ontstonden er bijvoorbeeld staande legers 
en werd het gebruik van vuurwapens steeds meer gemeengoed. Het was niet 

langer nodig om heel dichtbij te komen 
om je tegenstander te raken. Met een 
geweer kon je op een veilige afstand 
schieten. En om de kogels nog beter te 
richten, werden linieformaties in 
slagorde gebruikt. 

 

Deze veranderingen hebben grote invloed 
gehad op de Europese 
machtsverhoudingen. Want als je beter 
bewapend bent dan je tegenstander, heb je 
natuurlijk een flink voordeel. En zo 
ontstonden er Europese grootmachten. Dus 
ja, de militaire revolutie was best wel een 
big deal! 

  



 

 

   

Praktische info: 

➢ Wat je moet meenemen staat van voor in het boekje 
➢ Maak je rugzak samen met je ouders, dan weet je waar alles steekt  
➢ Steek alles in aparte plastieke zakjes, zeker bij regenweer  
➢ Best neem je 1 grote rugzak en 1 klein rugzakje mee (voor uitstapjes, 

3daagse kan eventueel ook met de grote rugzak). Je gaat deze zelf 
moeten dragen van het treinstation tot aan ons kampterrein dus zorgt 
dat je deze zelf kan dragen. 

➢  Moest je medicatie nodig hebben tijdens kamp of dingen om 
rekening mee te houden, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. 

➢  Zet in ALLES je naam. Elk jaar zijn er gigantisch veel verloren 
voorwerpen en gaan er spullen verloren, dit is dus zeker zinvol 
 
Wat mag niet mee: 

➢  GSM/iPad/…  
➢ Snoep  
➢ Wapens  
➢ Zakmes (Alleen 3de jaars mogen een zakmes mee op kamp en dit alleen gebruiken bij 

toezicht van de leiding) 
➢ Als je twijfelt of het mag laat je het beter thuis! 

 
 
Ne stevige linker,  
Welpen leiding 

Tom spaas     Lars De Vos    Louis Guffens 

Ontdeugende boxer   Stekelvarken    Hardnekkige picus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

De wetenschappelijke revolutie heeft geleid tot talloze ontdekkingen en uitvindingen die onze kennis 
van de natuurlijke wereld en de menselijke ervaring hebben vergroot. Enkele van de belangrijkste 
ontdekkingen en uitvindingen zijn: 

 

    De wetten van de beweging en de zwaartekracht door Isaac Newton, waarmee hij de basis legde 
voor de moderne fysica. 

 

    De heliocentrische theorie van het zonnestelsel door Nicolaus Copernicus, die de theorie van een 
geocentrisch zonnestelsel van Ptolemaeus en Aristoteles omverwierp.  

 

    De wetten van de optica door Ibn al-Haytham en later door Newton, waarmee we beter begrijpen 
hoe licht zich gedraagt. 

 

    De ontdekking van micro-organismen door Antonie van Leeuwenhoek, die het fundament legde 
voor de microbiologie. 

 

    De ontdekking van de bloedsomloop door William Harvey, wat onze kennis van de anatomie en de 
fysiologie van het menselijk lichaam vergrootte. 

 

    De uitvinding van de telescoop en de astronomische observaties van Galileo Galilei, die onze kennis 
van de planeten, manen en sterren uitbreidden. 

 

    De ontdekking van elektriciteit en magnetisme door onder andere Benjamin Franklin, Michael 
Faraday en James Clerk Maxwell, wat heeft geleid tot tal van toepassingen in ons dagelijks leven.  

 

Deze ontdekkingen en uitvindingen hebben geleid tot enorme vooruitgang in de wetenschap, de 
technologie en de maatschappij als geheel en hebben ons begrip van de wereld om ons heen 
veranderd. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Naar jaarlijkse gewoonten zullen de 3e jaars ook nu met de fiets richting kamp gaan, dit 
samen met 2 leiders. 

  

 Wat hebben de 3e jaars nodig voor de fietstocht? 

 - Scoutsdas (rest van het uniform steek je in de grote rugzak) 

 - Comfortable fietskledij + regenjas 

 - Fietshelm + fluo vest  

 - Identiteitskaart (afgeven voor vertrek) 

 - Fiets die in orde is (remmen, lichten, reflectoren, banden opgepompt, …) 

 - Fiets-reparatie-materiaal (fietspomp, plakgerief, reserve binnenband die past, ..) 

 - Lunchpakket voor 's middags  

 - Voldoende drinken, liefst water of sportdrank (geen frisdrank, dit droogt je uit!) 

De 1e en 2e jaars Jongverkenners: 

Jullie vertrekken 18 juli met de trein naar kamp. Inschrijving kamp, wat mee te nemen, 
vertrekuur, bezoekdag (BBQ inschrijven),.. vinden jullie vooraan in het boekje. Lees dit 

nauwkeurig! Neem allen ook een oud wit T-shirt mee dat vuil/kapot mag worden.  

 

BELANGRIJK: AANGEZIEN DE 3DE-JAARS 28 JULI TERUGKEREN MET DE TREIN, 
DIENEN HUN FIETSEN OP DE BEZOEKDAG TERUG MEE NAAR HUIS GENOMEN TE 
WORDEN. 

 



 

De Verkenners van Sint-Martinus  
den XIIde stellen voor: 

De Amerikaanse Revolutie en 
de slag bij Bouseigne-Neuve 



 

 

  

Zoals jullie weten is ons land het beste land, het land beter dan al de rest, onafhankelijk 
geworden in het prachtige jaar 1776. 1 kort jaar na het begin van onze revolutie oorlog in 
1775, heeft ons geweldig Continental Army die thee-vreters met de staart tussen de benen 
naar huis gestuurd. 
Nu het is hun eigen fout, ze hadden de hint moeten begrijpen in 1773. Je weet wel de 
Boston Tea Party, die thee-vreters het een geweldig idee vonden om de belasting op thee te 
verhogen. We werden al gedwongen om 3 keer per dag thee te eten en nu moeten we er nog 
meer voor gaan betalen, weet je wat ik en men vrienden hiervan dachten? “Met alle 
indianen maar niet men den deze!” Dus we verkleedde ons als indianen en in het midden 
van de nacht gooide we al hun schebbe thee in de zee! 
Alhoewel we ons onafhankelijk hadden verklaart konden die thee-vreters er nog altijd 
niet mee lachen dat ze hun kolonie verloren hadden en bleven ze moeilijk doen over de 
komende paar jaar, over een moeilijke ex gesrproken. 
Hier en daar werd er wat gevochten maar in 1777, de Slag bij Sara… Saragossa 
Saragossa dat is de stad van men droomen, Saragossa Saragossa waar nooit de winter 
zal komen … sorry waar zat ik? Ah juist de slag bij Saratoga in 1777 waar we die thee-
vreters een serieus pak slaag hebben gegeven en serieus serieus. 
Enkele jaren later in 1781. De slag bij Yorktown, dit was een beslissende overwinning 
voor ons Continental Army waarbij ze admiraal capitein Cornball versloegen en deze 
overwinning maakte feitelijk een einde aan de oorlog. 
In 1783 werd onze onafhankelijkheid eindelijk erkend door die armzalige thee-vreters, en 
zo bewezen we nogmaals dat ons land het beste land is beter dan al die andere landen met 
hun witte pruiken en gele tanden. 

De onafhankelijkheidsverklaring anno 1776 



  

Speciale Planning Jamboree 

Deze zomer gaat zoals jullie weten ook de 25ste wereld scouts jamboree door in Zuid-Korea. Dit 
internationaal kamp begint voor een deel van jullie net na de bezoekdag op ons groot kamp. 
Juist daarom heeft de verkenner leiding een speciale planning ontworpen zodat de leden die 
meegaan op jamboree toch nog mee kunnen op groot kamp. Deze planning leggen we op de 
rest van deze pagina uit. 
 

Heen reis: 
We gaan dit jaar om te beginnen met de trein naar kamp, dit zodat de leden die meegaan op 
jamboree niet de fiets terug naar huis moeten nemen op bezoekdag. De andere leden pakken 
hun fiets gewoon mee op de trein zodat deze nog kan gebruikt worden wanneer de jamboree 
leden weg zijn. 

 

Aangepaste kampplanning: 

Een groot deel van de opbouw die normaal 4 dagen inneemt gaat al voor jullie gedaan zijn, dit 
zodat we maar 1,5 a 2 dagen zullen opbouwen en de overige dagen leuker kunnen opvullen. 

Wat die opvulling gaat zijn is een verrassing tot op kamp, we kunnen wel al meegeven dat het 
zeker de moeite zal zijn.. 

 

Verder zullen we uiteraard financieel minder vragen voor de leden die maar tot bezoekdag 
meekomen. De kampprijzen kan u vooraan in het kampboekje vinden. 
 
Ten slotte hopen we dat we met dit aangepast plan toch nog iedereen meekrijgen op kamp, 
zoals altijd kan u altijd een mailtje sturen of bellen naar ieder van ons als u met vragen zit. 

 



 

Benjamin Franklin 

Ingetogen Spitsvogel 
Thomas Jefferson 

Voorzichtige Vink 

George Washington 

Enthousiaste Kwikstaart 

Praktische info  

Vertrek:  

Vertrekken doen we maandag 17 juli om 6:50 aan station Hasselt. 

Wat meenemen?  

Voor diegene die niet naar Jamboree gaan en dus heel kamp blijven: 

• Een fiets die in orde is (voor en achter lichten, remmen, bel,…) en die de terugtocht 
aankan. 

• Reserve binnenband, plekmateriaal,.. (ander materiaal om uw fiets te repareren) 
• Een fietshelm deze is VERPLICHT, een fluohesje deze is ook verplicht s’avonds 

Voor iedereen: 

• Lunchpakket voor in de middag, in de avond voorzien wij eten. 
• Identiteitskaart 

Bagage:  

• Wanneer de bagage kan gebracht en opgehaald worden staat vooraan in het boekje bij 
de praktische info. 

• Bij het brengen van de bagage zal uw fiets gecontroleerd worden voor diegene die niet 
op Jamboree gaan. 

• Vooraan in het boekje staat een lijst met wat je moet mee nemen. 
• Nog handig om mee te nemen:  

o recepten voor kookavond 
o een wekker 
o een horloge 
o pen en papier 

• Jullie weet allemaal wat jullie niet mogen meenemen, dit word dan ook NIET 
meegenomen.  

Terugkomst: Vrijdag 28 Juli (hoe laat exact hangt af van hoe snel jullie fietsen.)  
Indien er vragen zijn kan u ons steeds contacteren.  

Ne stevige Linker, 



 

Industriële revolutie: 
 

De Industriële Revolutie begon in 
het Verenigd Koninkrijk in de late 
18e eeuw en verspreidde zich later 
naar andere delen van de wereld. 

Een belangrijke factor die de 
Industriële Revolutie mogelijk 
maakte, was de uitvinding en 
verbetering van stoommachines. 
Deze machines vervingen handarbeid en zorgden voor snellere en 
efficiëntere productieprocessen. 

De textielindustrie was een van de eerste sectoren die door de Industriële 
Revolutie werd getransformeerd. Uitvindingen zoals de spinmachine en 
de weefgetouwen zorgden voor een grootschalige productie van 
textielgoederen. 

De Industriële Revolutie bracht 
grote veranderingen teweeg in de 
landbouw. Nieuwe 
landbouwtechnieken en machines 
leidde tot een toenemende 
productiviteit en een verschuiving 
van plattelandsbevolking naar 
steden.  

De opkomst van de stoomtrein was een 
revolutionaire ontwikkeling in 
transport tijdens de Industriële 
Revolutie. Het maakte snellere en 
grotere goederen- en passagiersvervoer 
mogelijk, waardoor de handel en de 
mobiliteit van mensen toenamen. 

De Industriële Revolutie had ook 
gevolgen voor de sociale structuur van 
samenlevingen. Het ontstaan van fabrieken en steden leidde tot de 
opkomst van de arbeidersklasse en de ontwikkeling van nieuwe sociale 
klassen. 



Innovaties in de medische wetenschap, zoals de ontdekking van vaccins en 
verbeterde hygiënepraktijken, droegen bij aan een aanzienlijke 
verbetering van de volksgezondheid tijdens deze periode.  

Onze favoriete stoomtreinen willen hun levenswijsheid 
nog even meedelen voor ze richting kamp vertrekken. 

 

Thijs : Tijdens de Industriële 
Revolutie draaiden mensen zoveel 
aan tandwielen dat ze begonnen te 
dromen in versnellingen! 

 

David : Waarom had de trein altijd 
pech als hij op het verkeerde spoor 
zat? 

Omdat hij keer op keer te maken 
kreeg met 'wissel'-vallige situaties! 

 

Mathieu O : Waarom was de 
uitvinder tijdens de Industriële 
Revolutie altijd optimistisch? 

Omdat hij altijd zei: "Ik draai 
gewoon een nieuw tandje bij en 
alles komt goed!" 



 

Mathieu S : Choo-choo, choo-choo, 
choo-choo, choo-choo, choo-choo, 
choo-choo, choo-choo, choo-choo, 
choo-choo, choo-choo, choo-choo, 
choo-choo, choo-choo, choo-choo, 
choo-choo, choo-choo, choo-choo, 
choo-choo, choo-choo, choo-choo. 

 

Jelle : Waarom was de 
fabrieksarbeider altijd zo slecht in 
schaken? 

Omdat hij gewend was aan het 
'massaproductie'-principe en altijd 
moeite had om zijn stukken 'op 
tijd' te plaatsen! 

 

Sam : Er circuleert een 
complottheorie dat late treinen 
opzettelijk worden vertraagd door 
de "Vereniging van Slaperige 
Conducteurs". Deze theorie 
suggereert dat conducteurs in het 
geheim samenkomen om treinen te 
vertragen en meer dutjes te 
kunnen doen. Hoewel er geen 
bewijs is om deze theorie te 
ondersteunen en vertragingen 
meestal worden veroorzaakt door 
operationele factoren, blijft het 
een intrigerend idee. 



 

Bram : Wat zei de stoommachine 
tegen de andere machines in de 
fabriek? 

"Ik ben de 'heetste' machine hier, 
de rest kan maar beter 'stoom' 
afblazen en plaatsmaken!" 

 

Matisse : Waarom werd de machine 
uit de textielfabriek zo 
zenuwachtig tijdens het 
sollicitatiegesprek? 

Ze waren bang om de draad kwijt 
te raken. 

 

  
  
 

 

 
 

  
  
  
  

Nicolas Lesire Dennis Hermans Daan Buseyne 





















Groepsleiding Jarne Bamps Bezielde Beermarter 0495/740.322

groepsleiding@sint-martinus.be Bram Vanwijck Bescheiden Slechtvalk 0478/054.653

Nicolas Lesire Bestendige Kauw 0474/582.782

Financiën/Secretaris Wouter Cressato Enthousiaste Kwikstaart 0471/451.883

Bewaarder Guido Appeltans Levendige Das 011/227.850

Voorzitter VZW Frederic Pexters Eloquente Zwarte Wouw 0477/774.429

Voorzitter Oudercomité Luc Lesire 0477/212.157

Materiaalploeg Bram Vanwijck Bescheiden Slechtvalk 0478/054.653

mp@sint-martinus.be Wouter Blockken Zorgeloze Cholo 0471/128.727

Naud Bielen Hulpvaardige Arend 0497/541.300

Kapoenen Kiewit Corneel Minne Mijmerende Nandoe 0497/284.294

kk@sint-martinus.be Mattise Vinken Steenarend 0474/103.170

Arthur Breemans Pronkende Agame 0468/225.163

Kapoenen Hollandsveld Tuur Buseyne Genoeglijke Schaarbek 0476/202.349

khv@sint-martinus.be Rune Beenaerts Steltkluut 0472/274.511

Kaspar Stevens Kea 0468/189.919

Welpen Kiewit Shane Proost Vrijmoedige Palmtortel 0468/322.840

wk@sint-martinus.be Hendrik Mertens Jako 0475/627.972

Jules Kerkhofs Steur 0475/487.896

Welpen Hollandsveld Tom Spaas Ontdeugende Boxer 0470/089.782

whv@sint-martinus.be Louis Guffens Hardnekkige Picus 0491/239.898

Lars Devos Stekelvarken 0472/992.431

Jongverkenners Emile Carmans Gereserveerde Kariboe 0472/677.094 

jvk@sint-martinus.be Giel Lamotte Veelzijdige Bultrug 0470/579.797

Tijs Bielen Inschikkelijke Grizzlybeer 0495/926.605

Leander Lismond Serene Aboe 0475/658.046

Verkenners Wouter Cressato Enthousiaste Kwikstaart 0471/451.883

vk@sint-martinus.be Robin Vincken Voorzichtige Vink 0499/410.014

Stef Vanhamel Ingetogen Spitsvogel 0495/715.606

JIN Nicolas Lesire Bestendige Kauw 0474/582.782

jin@sint-martinus.be Dennis Hermans Dartele Salangaan 0498/462.004

Daan Buseyne Pientere Apella 0472/089.660
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